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2026 wordt weerom een feestjaar voor onze stad : samen vieren we onze 
stichter en patroon Sint-Trudo. 

In aanloop naar dit Trudojaar vonden drie verenigingen rond erfgoed elkaar en 
bundelden hun krachten onder de noemer ‘Bezielde stad’.  Het betreft hier de 
vzw Sint-Truidense Schatten, de vzw Abdij, Stad en Regio en de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring Sint-Truiden (Trudonium). 

Sint-Truiden is in 2026 een stad waar het verleden en het heden elkaar in hart 
en ziel ontmoeten. Ontstaan dankzij de visie en bezieling van onze stichter, de 
Heilige Trudo, vormt deze stad de basis van één van de oudste abdijen van 
België. Maar de bezieling van Sint-Truiden gaat veel verder dan het religieuze 
erfgoed dat ons rijk maakt. Sint-Truiden herbergt een ongeëvenaarde schat 
aan religieuze monumenten en erfgoedcollecties. Met dit cultureel 
erfgoedprogramma zetten we onze stichter én de bezieling en passie die we 
hier 1300 jaar na hem nog steeds terugvinden, in de kijker.  

Naast de financiële inbreng van de drie eerder vermelde verenigingen wordt 
dit project mogelijk gemaakt met de steun van Erfgoed Haspengouw, de 
Vlaamse Gemeenschap en de stad Sint-Truiden. 

 

 

Voor dit prachtige project dat uniek is voor onze stad, gaan we ook op 
zoek naar sponsors.  Heeft u interesse om dit project te steunen,  lees 
dan even onderstaande informatie hierover en de formules van 
sponsoring die wij U aanbieden. 
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Het Project Bezielde Stad  

Het jaarprogramma vertrekt vanuit drie belangrijke historische collecties in 
textiel, papier en relieken. We brengen een wondermooi en rijk gevarieerd 
programma waar erfgoed en hedendaagse kunst naadloos in elkaar overgaan, 
waar historische en nieuwe verhalen centraal staan en waaruit blijkt wat 
bezieling kan teweegbrengen.  

We nodigen iedereen uit om dit erfgoed te ontdekken en te beleven op 
verschillende manieren, van expo’s, lezingen, workshops tot 
participatieprojecten die niet alleen de Truienaars maar bezoekers van ver 
buiten de Truiense grenzen zullen bekoren.  

De basis van het project vormen drie tentoonstellingen : 

 

EXPO 1 – TEXTIEL met een ZIEL – een ontmoeting tussen eeuwen 

De eerste tentoonstelling in deze reeks, Textiel met een Ziel, vormt een 
bijzondere dialoog tussen twee werelden: de zeldzame middeleeuwse 
textielschat van de Trudoabdij en hedendaagse modecreaties uit het archief 
van ontwerper Dries Van Noten. 
 

Wat op het eerste gezicht eeuwen van elkaar verwijderd lijkt, blijkt verrassend 
dicht bij elkaar te liggen. Beide werelden tonen hoe textiel generaties 
overstijgt, emoties draagt en identiteit vormgeeft. 
 

De tentoonstelling brengt nooit eerder getoonde middeleeuwse textielen en 
objecten samen met iconische silhouetten uit het archief van Dries Van 
Noten – van de jaren 1980 tot zijn voorlaatste collectie in 2023. Het oudste 
textielfragment dateert uit de 7de eeuw, de tijd waarin Trudo zelf leefde. Zo 
raken verleden en heden elkaar in een subtiele, bezielde dialoog. 

 

Textiel met een Ziel loopt van 11 april tot en met 10 juni 2026 in de Collegiale 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk in Sint-Truiden. Voor het eerst 
vormt de hoofdkerk twee maanden lang het decor voor uitzonderlijke 
collectiestukken die normaal verborgen blijven voor het publiek. 
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In het kader van deze tentoonstelling houden op we donderdagavond 18 juni 
in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk  een dynamische 
presentatie van liturgische textiel onder de titel ‘Weefsels van geloof’. 
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EXPO 2 – ECHO’s uit de Trudoabdij 

 

De tweede tentoonstelling toont documenten uit de Trudoabdij: 
Middeleeuwse en latere manuscripten.  We tonen er o.a. enkele Vlaamse 
topstukken zoals het Graduale van de Trudoabdij en de oudste versie van de 
kroniek van de Trudoabdij, getuigen vol wonderlijke verhalen, handschriften 
vol muziek en bijzondere documenten uit het dagelijks leven van het leven in 
de abdij. 

ECHO’s uit de Trudoabdij is een rondreis tussen woord en klank, tussen feit en 
fictie.  

ECHO’s zijn fragmenten die ons een beeld geven van wat er zich hier 
gedurende 13 eeuwen afspeelde maar het is ook een verhaal vol lacunes die 
onze voorouders en wijzelf proberen aanvullen.  

Sommige handschriften die we hier tonen zijn zelden te zien – mis deze kans 
niet. 

De expo gaat door in de abtsvleugel van de abdij (Keizerszaal en aanpalende 
ruimtes) en in de prachtige seminariebibliotheek hierboven. 

 

‘ECHO’s uit de Trudoabdij’  loopt van 11 september tot en met 11 november in 
de abdij. 
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EXPO 3 – BEZIELD EN GEKOESTERD – een ReliekRoute  

 

De derde activiteit bestaat uit een reliekroute doorheen Sint-Truiden waarbij 
op verschillende locaties relieken getoond worden die in dialoog gaan met 
hedendaagse kunstwerken. 

De hoofdexpo en startpunt van de reliekroute is de Begijnhofkerk waar de 
betekenis van relieken & hun functie en belang door de eeuwen heen wordt 
toegelicht. Als bezoeker ontdek je tal van verhalen en relieken, in heel wat 
verschillende en soms verrassende vormen.   

Van daaruit vertrekken we langs verscheidene locaties in de stad.  In de oudste 
kerk van de stad, de Sint-Gangulfuskerk confronteren we enkele zeer oude 
reliekschrijnen met een uitzonderlijke staaltje moderne papierkunst. Ook in de 
crypte van de Trudoabdij, waar onder andere abt Wiric rust, komen moderne 
en oude relieken van overledenen samen. Er is een plek voor moderne relieken 
van creatievelingen en zelfs sporthelden. 

We trachten de Truienaars ook bewust te maken van de betekenis van relieken 
door hen uit te nodigen interactief hieraan deel te nemen.  Hoe dit zal 
gebeuren houden we nog even geheim. 

 

‘Bezield en gekoesterd’ gaat door van 25 september tot en met 25 november 
2026 op diverse locaties in de stad. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info: 

www.bezieldestad.be 

http://www.bezieldestad.be/
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We bieden onze sponsors drie mogelijke formules aan met een pakket dat 
betrekking heeft op onze drie expo’s. 

 
 
Bezielde sponsor : 750 € 

Wij bieden hiervoor aan :  

 Vermelding in de drie publicaties van onze tentoonstellingen 
 Vermelding op  onze website ‘Bezielde stad’ 
 Vermelding op de drie tentoonstellingen 
 Een cataloog van de expo ‘Textiel met een ziel’ en de brochures van 

beide andere tentoonstellingen 
 Een uitnodiging voor twee personen voor de recepties ter 

gelegenheid van de opening van de drie tentoonstellingen 
 Een uitnodiging voor twee personen voor de defilé ‘Weefsels van 

geloof’ op donderdagavond 18 juni 
 Een nocture voor 12 personen op de tentoonstelling ‘Textiel met 

een ziel’ en ‘Echo’s uit de Trudoabdij’ met rondleiding door een gids 
en een glaasje achteraf exclusief voor personen welke u mag 
uitnodigen 
 
 

Bevlogen sponsor : 500 € 

Wij bieden hiervoor aan :  

 Vermelding in de drie publicaties van onze tentoonstellingen 
 Vermelding op  onze website ‘Bezielde stad’ 
 Vermelding op de drie tentoonstellingen 
 Een cataloog van de expo ‘Textiel met een ziel’ en de brochures van 

beide andere tentoonstellingen 
 Een uitnodiging voor twee personen voor de defilé ‘Weefsels van 

geloof’ op donderdagavond 18 juni 
 

 Een nocture voor 2 personen op de tentoonstelling ‘Textiel met een 
ziel’ en ‘Echo’s uit de Trudoabdij’ met rondleiding door een  
gids en een glaasje achteraf voor 2 personen samen met andere 
sponsors 
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Begeesterde sponsor : 250 € 

Wij bieden hiervoor aan :  

 Vermelding in de drie publicaties van onze tentoonstellingen 
 Vermelding op  onze website ‘Bezielde stad’ 
 Vermelding op de drie tentoonstellingen 
 De brochures van onze drie tentoonstellingen 
 Een uitnodiging voor twee personen voor de defilé ‘Weefsels van 

geloof’ op donderdagavond 18 juni 
 

Wenst u ons vrijblijvend te sponsoren met een vrije bijdrage, dan kan dit 
steeds door overschrijving van een bedrag naar keuze op onze rekening BE67 
0688 9548 0987 van ‘vzw Sint-Tuidense Schatten’ 

 
Voelt u zich aangesproken om onze drie evenementen in het kader van het 
Trudojaar te sponsoren, contacteer ons dan via Edwin Dehaes 
(edwin.dehaes@skynet.be – 0486/32.52.94) en we bespreken samen met u 
uw sponsoring. 

Dank vanwege  

 

mailto:edwin.dehaes@skynet.be

